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		    special/interview ✽

‘KIEZEN TUSSEN VERWIJDERING 
EN VERBINDING’
De Nigeriaans-Nederlandse 
theoloog Godian Ejiogu 
constateert dat zelfs onder 
gelovigen racisme sterker is dan 
het verlangen naar verbinding. 
Niettemin droomt hij van een 
samenleving, waarin iedereen in 
vrede met elkaar leeft  en elkaar 
behandelt als medemens. 

de ruimte voor die droom. Juist nu, op dit 
moment, zie ik mogelijkheden om dichter 
bij de verwerkelijking van die droom te ko-
men. We staan nu op een cruciaal punt als 
samenleving. Het kan twee kanten opgaan: 
óf meer verwijdering óf meer verbinding. 
Taboes als het gaat om discriminatie en ra-
cisme worden doorbroken. Dat kan leiden 
tot woede en totale ontkenning, maar ook 
tot de vraag: hoe gaan we nu sámen ver-
der? Beide tendensen zie je. Het is een kans 
om te kiezen voor de weg van verbinding, 
maar vanzelf gaat het natuurlijk niet. Er 
spelen allerlei belangen in de samenleving 
waar je mee rekening moet houden. Be-
langen van burgers, politiek, organisaties, 
kerken, overheid – ik heb geleerd daarin 
mee te buigen, die belangen te onderken-
nen en daarop in te spelen. Op die manier 
valt er veel te bereiken. Ik ben daarin een 
stuk minder naïef geworden.” 

Hoe is dat zo gekomen? 
“Mijn ogen werden wat dit betreft geopend 
in 2009, in Rotterdam. Ik werkte bij het Pas-
toraat Oude Wijken, waar ik mensen aan de 
onderkant van de samenleving ondersteun-
de. Ik dacht daar in eerste instantie mijn 
droombaan te hebben gevonden. Maar ik 
merkte meer en meer hoe diep de proble-
matiek was en hoe maatschappelijk werk 
en andere sociale loketten geen duurzame 
oplossingen boden. Ik bedacht een uitge-
breid plan om de armoede wél in de kern 
aan te pakken. Ik vormde een team om mij 
heen van theologen, sociale wetenschap-
pers, directeuren, advocaten, onderwijzers, 
politiemensen en politici van verschillende 
partijen om gezamenlijk hiermee aan de 
slag te gaan. De eerste twee ontmoetingen 
luisterden ze en stelden ze vragen, maar 

deren. Toch blijft hij zich onvermoeibaar 
inzetten voor zijn droom, hoe onmogelijk 
die soms ook lijkt te zijn.

Waarom vindt u religie het grootste pro-
bleem in de wereld?
“Religie is geloof dat vastzit, dat scheids-
lijnen trekt tussen ‘wij’ en ‘zij’, waarbij ‘zij’ 
op een vijandige manier benaderd wor-
den. Religie is de bron van veel ellende en 
conflict in de wereld. Kijk ook naar Jezus, 
hij is ter dood veroordeeld door religie, 
niet door politiek. Religie is een bedreiging 
voor vooruitgang, voor vrijheid in denken 
en zelfs voor de Heilige Geest om zijn weg 
te gaan in jou en mij. Geloven is iets heel 
anders. Dat is openheid van geest, zoeken 
naar God door alles heen. In die zin is het 
geloof alles voor mij.” 

Kunt u kort vertellen wat uw droom 
inhoudt?
“Ik droom van een Nederlandse samenle-
ving, waarin iedereen in vrede met elkaar 
leeft en elkaar behandelt als medemens. 
Een samenleving waarin we rijker zijn met 
elkaar; niet zozeer financieel, maar vooral 
qua rijkdom in perspectief en gemeen-
schap. Er zijn mensen die me voor gek ver-
klaren met deze droom. Maar ik geloof echt 
dat het kan. Sterker nog, dat Nederland een 
voorbeeld hierin kan zijn.” 

Hoe dan?
“Nederland was in de geschiedenis geen lie-
verdje. Dat verleden moet je niet wegmoffe-
len; die spanning tussen nakomelingen van 
slaven en slavenmeesters, tussen zwart en 
wit – die moet je er laten zijn. Pas dan kun 
je het de plek geven waar het hoort: het 
verleden. Doordat ik dat kon, ontstond er 

‘V
olgens mij is op dit moment 
religie het nummer één 
probleem in de wereld’, 
schrijft Godian Ejiogu (49) 
in zijn recente boek Mijn 

droom: Op zoek naar een rechtvaardige 
en vreedzame samenleving. De in Nigeria 
geboren rooms-katholieke theoloog en 
pastoraal werker zet zich in om racisme en 
uitsluiting in de Nederlandse samenleving 
duurzaam aan te pakken. Juist in religie 
ziet hij die uitsluiting. In juli nog richtte hij 
samen met andere theologen een brief aan 
de regeringspartijen CDA en ChristenUnie 
om het christendom niet als uitsluitingsme-
chanisme te zien. Ze constateerden daarin 
dat ChristenUnie en CDA meedoen aan een 
retoriek die nieuwkomers verdacht maakt.
Ook in Ejiogu’s boek wordt duidelijk dat ra-
cisme niet aan de kerken voorbijgaat. Aan 
de basis van het boek ligt een participerend 
onderzoek binnen vijf multiculturele paro-
chies. Met dit onderzoek hoopte Ejiogu te 
ontdekken dat het geloof in God sterker is 
dan racisme en dat de kerk in staat is om 
de samenleving voor te gaan in een vreed-
zame multiculturele cultuur. Tot zijn spijt 
moest hij het tegenovergestelde conclu-
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ze denken; het is een openheid die in de 
dagelijkse en persoonlijke omgang nogal 
wat grenzen kent, en dus niet daadwerke-
lijk open is. Natuurlijk moeten migranten 
ook initiatief nemen en flexibel zijn – hen 
spreek ik ook aan. Ze moeten beseffen dat 
ze niet meer in Afrika of Zuid-Amerika 
wonen, maar in Nederland. Nederlanders 
hebben hard gewerkt voor wat ze hebben 
en veel van die verworvenheden willen ze 
niet meer inleveren. Daar moeten migran-
ten rekening mee houden en nadenken 
over hoe ze een bijdrage kunnen leveren 
aan deze samenleving.”

Voor uw boek heeft u onder anderen ge-
sproken met veertig pastores. Ik verbaasde 
me erover hoeveel pastores er racistische 
ideeën op nahouden. Hoe was dat voor u 
om te ontdekken?
“Ik vond het spannend om te kijken of ons 
gedeelde geloof voor verbinding zorgde, of 

dat het racisme sterker was. Helaas moest 
ik concluderen dat het laatste het geval is. 
Ieder mens denkt racistisch, heb ik ont-
dekt. Op het oog zie je dat racisme vaak 
niet. Iedereen zingt halleluja en springt 
mee. Maar als je verder kijkt, bijvoorbeeld 
naar de hiërarchie, dan zie je iets heel 
anders. Bij het bestuur en op andere sleu-
telposities krijgen migranten meestal geen 
plek. Als ik de pastores daarnaar vraag, 
blijken er allerlei racistische denkbeelden 
onder te zitten, bij henzelf of bij de be-
stuursleden. Maar er is meer. Het is ook 
de angst om de eigen machtspositie los te 
laten. Angst voor het nieuwe, voor dat wat 
je niet kent. En daarnaast is er de bureau-
cratie, zijn er systemen die je tegenwer-
ken; cultuur, politiek, religie en media zijn 
voorbeelden van zulke systemen. Racisme 
bestrijden werkt het best als het vanuit 
het systeem komt. Dat betekent niet dat 
burgers niets kunnen doen, integendeel. 
Zij zijn onderdeel van die systemen, heb-
ben er met hun stem invloed op, kunnen 
die systemen ter verantwoording roepen. 
De impact van wat burgers kunnen doen 
moet je niet onderschatten. De brief die 
we aan christelijke politici schreven kreeg 
veel media-aandacht. Gert-Jan Segers 
heeft zelf ook gereageerd, via dagblad 
Trouw. Zo zie je wat je kunt bereiken.”

In het racismedebat gaat het vaak over 
daders en slachtoffers. Terecht?
“We zijn allemaal het slachtoffer van de 
valse indoctrinatie en mythes die ten 
grondslag liggen aan racisme. Jammer 
dat de focus wordt gelegd op daders en 
slachtoffers, want als je daarover blijft 
praten kom je niet verder. De gevoelens 
die daarbij horen moeten wel degelijk 
uitgesproken worden, anders blijft dat de 
communicatie over en weer vergiftigen. 
Maar daarna is het tijd om elkaar te ver-
geven en ik geloof echt dat dit mogelijk is. 
Wij hebben als mens de macht om dingen 
los te laten en vast te houden. De macht 
om méns te zijn en te zien dat we als mens 
allemaal in staat zijn tot het kwade en 
het goede. Pas dan lukt het om de ander 
te vergeven die ons kwaad heeft gedaan 
– iets wat essentieel is willen we verder 
komen! Je hebt er niks aan om wrok te 
koesteren; dat maakt je kapot. Het is dus 
eigenlijk nogal stom om aan zoiets vast te 

de derde keer werd me gezegd: ‘Als jij erin 
slaagt om een oplossing te vinden voor de 
sociale en armoedeproblemen in de wijk, 
is dat een ramp voor een heleboel politieke 
partijen en organisaties die hun bestaans-
recht juist ontlenen aan hulpverlening. 
Denk aan de aantallen mensen die werk-
loos zullen worden als deze problemen bij 
de wortel worden aangepakt’. Ik was ze 
dankbaar voor hun eerlijkheid; ik zie die 
acht als een geschenk. Als ze me aan het 
lijntje hadden gehouden had ik er heel veel 
energie en tijd in gestoken, zonder dat die 
wat hadden opgeleverd.”

Hoe veranderde dat uw aanpak?
“Ik zie nu dat als je een onrechtvaardige 
situatie wilt veranderen, je allereerst moet 
kijken naar welke belangen de verschil-
lende partijen hebben om de situatie te 
houden zoals die is. En dan ga ik onder-
handelen. Bijvoorbeeld: als de rijken bang 
zijn om hun rijkdom te verliezen, laat ik 
zien wat ze ervoor terugkrijgen als ze hun 
rijkdom delen met armen. Ook heb ik 
geleerd dat er in de politiek allerlei belan-
gen spelen waardoor je van politici niet 
kunt verwachten dat ze vooropgaan als het 
gaat om de sociale cohesie in ons land. Ja, 
met hun beleid en de mogelijkheid om geld 
uit te delen kunnen ze ervoor zorgen dat 
iedereen rechtvaardig wordt behandeld. 
Maar uiteindelijk handelen ze vooral in het 
belang van hun achterban.” 

In uw boek beschrijft u talloze schrijnende 
en schokkende voorbeelden van discrimi-
natie, racisme en uitsluiting in Nederland. 
Waarom laat u ons niet zien hoe het wél 
moet? 
“Ik wil niet de klassieke fout maken wat 
Europa deed en doet in relatie tot Afrika, 
namelijk haar eigen gedachten en succes-
sen projecteren op een geheel andere con-
text. Dat werkt niet. Elke situatie is anders, 
ook hier in Nederland. Een succesformule 
is er niet. Als ik lezingen geef of als media-
tor werk, kan ik wél specifiek advies geven 
omdat ik dan een concrete casus krijg. Wat 
ik met mijn boek probeer te bereiken, is dat 
mensen inzien dat hun inzet hard nodig 
is. Dat ze reflecteren op zichzelf en hun 
gedrag en zichzelf afvragen: hoe toegan-
kelijk ben ik eigenlijk? Mijn ervaring is dat 
Nederlandse mensen niet zo open zijn als 

✽ migranten

Paspoort
Godian Ejiogu (Nigeria, 1969) is 
rooms-katholiek theoloog.

. Kwam in 1993 naar Nederland om 
zijn vliegbrevet te halen. Besloot na een 
noodlanding zijn leven in dienst van God 
te stellen.
. Wilde aanvankelijk priester of kloos-
terling worden, maar trouwde en werd 
vader van drie kinderen.
. Werkte van 1994 tot 2013 als pasto-
raal werker in verschillende functies: 
in een parochie en het pastoraat voor 
drugsverslaafden in Amsterdam en in 
het Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam.
. Sinds 2013 geeft hij met zijn bedrijf 
Peace Servant trainingen, lezingen, 
advies en begeleiding op het terrein van 
‘diversiteitsmanagement’. Werkt daarbij 
samen met overheid, onderwijs- en 
gezondheidsinstellingen en kerken en 
moskeeën.
. Publiceerde eerder dit jaar: Mijn 
droom: Op zoek naar een rechtvaardige 
en vreedzame samenleving (Kok, 256 
blz., € 19,99).

Website: www.peaceservant.nl
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geen idee van dat er zoveel verdeeldheid 
in mijn familie was. De hele familie viel uit 
elkaar, er ontstond een strijd waarbij het 
hele dorp en zelfs de provincie betrokken 
werd. Wat was hierin rechtvaardigheid? 
Er zijn geen rechtbanken waar je naar-
toe kunt gaan voor dit soort zaken in die 
samenleving. De mensen zelf beslissen en 
vaak betekent dat dat de dader ook dood 
moet. Als enige pastor in de familie keek 
men naar mij om recht te spreken. Maar het 
waren twee ooms die dit hadden gedaan, 
dus waar begin je dan? Ik had echt een 
probleem. Hen ter dood veroordelen wilde 
ik niet. Verzoening en vergeving vond ik de 
enige duurzame weg voor de familie. Een 
neutrale rooms-katholieke priester leidde 
op mijn verzoek het familiegesprek hier-
over. Toch heb ik nog drie jaar lang wrok 
en woede met mij meegedragen. Het was 

ondraaglijk om niet te kunnen vergeven. Ik 
ging op zoek naar God; waar ben je? Wat is 
dit, wat moet ik hiermee? Ik wilde verlost 
worden van de pijn die het niet vergeven 
met zich meebracht. En uiteindelijk gebeur-
de dat ook, in gebed. Alles wat pijn deed 
werd van mij weggenomen, de beelden en 
de herinneringen. Mijn lichaam voelde als 
nieuw. Ik voelde zo’n onverstoorbare vrede. 
Deze ervaring en die vrede is de bron van 
waaruit ik werk. Hier begon de droom om 
te werken aan vrede, zelfs wanneer het 
onmogelijk lijkt.”

U ziet veel ellende en ervaart veel tegen-
slag in het bestrijden hiervan, zo blijkt ook 
uit uw boek. Hoe blijft u gemotiveerd? 
“Door steeds weer naar die bron terug te 
keren. Die bron is voor mij God. Ik koes-
ter de momenten dat ik in ontmoetingen 
met andere mensen glimpen zie van God. 
Precies dáár begint ook die cultuurveran-
dering, het begin van de verwerkelijking 
van die droom: daar waar mensen elkaar 
toelaten in hun huis en leven, hun verhalen 
delen en open zijn naar elkaar toe. Dat 
geeft mij kracht om met die andere kant 
van mensen om te gaan. Door die bron krijg 
ik ook het vermogen om te vergeven, los te 
laten en verder te gaan. Dat is een dagelijks 
ritueel voor me, dat ik al van kinds af aan 
doe. Ik reflecteer op alles wat er die dag ge-
beurd is en bewaar de mooie dingen – wat 
niet goed was en wat mij niet diende, doe ik 
weg. Mijn vader heeft me dat geleerd. Ik zie 
het als een soort reiniging van hart en ziel. 
Alles kom ik dan onder ogen, hoe moeilijk 
of zwaar het ook is – ik wil erdoorheen. Dat 
stelt mij in staat om steeds weer in vrijheid 
de volgende dag te beginnen.” .

houden, aangezien je er zelf aan onderdoor 
gaat. Pas als je kunt vergeven en loslaten 
kun je verder, ben je vrij.”

Heeft u hier zelf ervaring mee?
“Zeventien jaar geleden gebeurde er iets 
gruwelijks in mijn familie in Nigeria, vanuit 
jaloezie, zo ontdekte ik later. Mijn vader 
had het goed, doordat ik en broers van me 
die elders woonden en werkten, geld naar 
hem toe stuurden. Hij woonde samen met 
zijn familie in een compound, met twaalf 
huizen en families. Hij deelde dit geld met 
de rest van de familie.
Toch waren een aantal ooms van mij, 
halfbroers van mijn vader, jaloers op hem. 
Ze dachten dat hij veel meer voor zichzelf 
hield. Ze vergiftigden hem waardoor hij 
stierf. Hiermee dachten ze dat ze meer geld 
voor zichzelf zouden ontvangen. Ik had er 
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