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'Als

1] en 1k wegvallen, dan

komt de magie'

De westerse leefwijze vraagt veel van mensen en hun omgeving. Maar wat als je daar niet aan
mee kunt of wilt doen? In de serie ‘Nieuwe levenswijzen' worden mensen geinterviewd die het roer
omgooiden en voor een andere weg kozen. Welke wijsheid ligt daarin besloten? Deze maand: Patrick
Kicken (47).

TEKST ELZE RIEMER BEELD WIJNAND GEUZE (22) EN PIXABAY

ie Patrick Kicken nog kent van zijn
gloriejaren als radio-dj voor onder
andere 3FM en Radio Veronica zou
hem nu bijna niet meer herkennen.
Ik denk zelfs even dat ik verkeerd
zit wanneer ik bij hem aanbel. Niks wijst op roem,
geld of trots. Ja, ik weet wel dat hij het roer heeft
omgegooid en zich nu al zo'n 16 jaar hoofdzakelijk
met spiritualiteit bezighoudt — maar je neemt altijd
jezelf mee, toch? Dat grote ego van hem zal toch nog
wel ergens zijn? Ja, op het toilet, zo blijkt. Dat noemt
hij zijn ego-museum. Het hangt vol met artikelen over
die vroegere egotrippende Patrick, een Patrick waar
hij in 2015, tijdens zijn tweede burn-out, voorgoed
afscheid van nam.
“Als dertiger had ik alles waar ik ooit van droomde:
ik was een succesvolle radio-dj, had geld, roem,
succes en aandacht — maar nog was ik niet gelukkig.
Ik bleef het gevoel hebben dat er iets ontbrak.
Ik begon me te verdiepen in spiritualiteit, las en
luisterde alles van Deepak Chopra, Wayne Dyer
en Eckhart Tolle. Ik heb een vermogen uitgegeven
aan hun boeken, zat het voortdurend te lezen en
te luisteren. Eckhart Tolle brengt me altijd op een
plek van binnen waar het stil en rustig is, waar
ik tevreden ben zonder reden. Een beetje zoals
toen ik een kind was: het maakte me niet uit hoe
mijn haar zat en al die andere onzin — dat heerlijke
onbezonnen gevoel. Dat ben ik ergens in mijn
puberteit kwijtgeraakt en probeerde ik vervolgens
twintig jaar lang terug te vinden, op alle verkeerde
plekken eigenlijk. Ik was uitgeput. Hoe meer ik me
in het spirituele verdiepte, hoe meer vertwijfeld ik
raakte over waar ik mee bezig was in mijn leven.
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Mijn denkbeelden en ego kregen het flink te verduren,
tot op het punt dat ik al die nieuwe inzichten niet
meer kon rijmen met mijn werk voor de radio en ik
uiteindelijk in 2011 burn-out raakte. Ik probeerde
daarna alsnog die twee werelden te combineren, door
naast mijn radiowerk podcasts te maken waarin ik
mensen interviewde over zingeving en geluk. Maar
een tweede burn-out maakte daar definitief een einde
aan. Dat was echt wel heftig, ik onttrok me aan alles,
verstopte me in huis, haalde de deurbel eraf want elke
keer als die ging kreeg ik een hartverzakking. Het
heeft heel wat tijd gekost om daar uit te komen, om
weer het leven in te durven stappen.”

Dus de zoektocht naar het onbevangen kind in jou
maakte dat je op het spoor kwam van spiritualiteit en
besloot het roer om te gooien. Betekent dit dat je die
onbevangenheid terug hebt gevonden?

“Soms, denk ik. In vluchtige momenten, bijvoorbeeld
wanneer ik in gesprek ben met iemand voor mijn
podcast ‘Leven zonder stress’. Er zijn van die
momenten dat de maskers wegvallen en er even écht
contact is, dat jij en ik als het ware versmelten. Dat
zijn momenten die ik koester; om die reden luister

ik hetzelfde gesprek soms wel dertig keer terug, om
weer in dat moment, dat gevoel te zitten. Ik moet ook
denken aan een vrouw die ik eens heb geinterviewd.
Over haar gaat het verhaal dat toen haar huis
afbrandde zij er rustig bij stond te kijken. Toen een
brandweerman haar daar probeerde weg te krijgen
omdat het traumatisch zou zijn, zei ze: ‘Projecteer jij
jouw angsten niet op mij, dit is nu wat er gebeurt en ik
kan er toch niks aan doen, dus dan kan ik maar beter

»

van het schouwspel genieten’.
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INTERVIEW PATRICK KICKEN

Is dat dan het ideaal, zo'n extreme vorm van
onthechting?

“Nou, ik denk wel dat als je dat kan, als je in het
moment alles kan aanschouwen zonder het persoonlijk
te maken — dat is wel het ideaal ja. Dan kan je weer

zo onbevangen als een kind situaties aangaan. Ik heb
wat dat betreft echt mijn thuis gevonden in het non-
dualisme, een wereldbeeld dat uit het boeddhisme
komt en ervan uitgaat dat alles en iedereen met elkaar
verbonden is en samen één geheel vormt. Dit ben

ik gaan herkennen als rode draad in alles wat ik tot
me heb genomen sinds ik me ben gaan verdiepen in
spiritualiteit: al die boeken, documentaires en zon
vierhonderd interviews voor mijn podcast wijzen
allemaal linksom of rechtsom naar een andere plek,
voorbij het zichtbare, waar je een soort schouwer bent
van wat er zich hier afspeelt. Als jij en ik wegvallen,
dan komt de magie, de dans van het bestaan. Wat dat
bestaan dan is? Noem het hoe je wilt: bron, liefde,
God, Christusbewustzijn. Alles en iedereen is God in
vermomming, zo zie ik het. We zijn allemaal al thuis
bij God, verbonden met de bron. Daar hoeven we niks
voor te doen.”

Maar dat buitenspel zetten van je gedachtes en
gevoelens, van je eigen zijn eigenlijk — want dat
bestaat niet echt -, hoe is dat ontspannend, hoe is dat
een 'leven zonder stress'?

“Het helpt mij om de wereld, mezelf en mijn gedachten
een stuk minder serieus te nemen. Dat scheelt mij al
wel vijftig procent stress. De verkramping zit in het
ego proberen tevreden te houden en de ontspanning
in het loslaten van dat ego. Ik durf mij weer open te
stellen voor wat zich aandient, voor de ander, voor
mezelf, voor die bron. De waan daarvan afgescheiden
te zijn maakt dat mensen de godganse dag bezig zijn
die afscheiding te maskeren of uit de weg te gaan. We
storten ons op ons werk, seks, lekker eten, alcohol,
drugs, sport — noem maar op. Of we proberen zo
goed mogelijk te leven zodat we goed genoeg worden
bevonden om thuis te mogen komen bij God, de
bron. Maar daar zijn we al! Non-dualiteit stelt dat we
eigenlijk leven in een droom, dat alles wat we als zo
‘echt’ ervaren, niet echt is. Dat vind ik zo bevrijdend.
Zo wordt angst bijvoorbeeld ontmaskerd als een
denkfout, als iets dat geen bestaansrecht heeft. 1k
kan daar in de praktijk echt wat mee. Ik kan nu
bijvoorbeeld denken: misschien vindt zij dit allemaal
wel niks, of doen ze er niks mee, of is de opname
straks mislukt, maar tegelijkertijd beseffen dat ik dan
op de verkeerde manier naar de dingen kijk.”

Of is het 66k een vorm van escapisme, omdat het
leven anders te moeilijk is, te dichtbij komt en pijn
doet?

“Zo kun je het zien, ja. Daar is ook een term voor: de
Advaita shuffle. Dan krijgt je ego kennis hiervan en
gaat ermee aan de haal: ‘Oh deze wereld is toch niet
echt, het interesseert me allemaal niet meer. Heb ik
iemand gekwetst? Dat kan helemaal niet, want er zijn
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geen ‘iemanden”, et cetera. Dan slaat die non-dualiteit
door in niet meer voelen en geen verantwoordelijkheid
meer nemen. Daar ben ik ook doorheen gegaan. Maar
ik geloof dat ik nu juist meer dan ooit betrokken

ben op de wereld en de ander. Ik zeg niet dat het
wereldbeeld van non-dualiteit de ultieme waarheid is,
dan kan het weer zo'n dogma worden. Mij heeft het
heel veel opluchting gegeven, rust. Ik heb een groot
gedeelte van mijn leven met een enorme rugzak vol
schuldgevoelens rondgelopen. Ik kreeg in mijn jeugd
vaak commentaar op wie ik was en de dingen die ik
deed. Aan de ene kant was ik de beste van de klas en
leerde ik dat als je ergens de beste in bent mensen van
je houden, maar aan de andere kant werd ik best wel
afgestraft op de dingen die ik niet kon. En dan komt
er uiteindelijk een filosofie langs die stelt dat jij niet
de doener bent van het gedane, maar dat de dingen
gewoon gebeuren. Dat jij niet de denker bent van je
gedachten, maar dat die gewoon in jou verschijnen.
Nou he he, dan kan ik eindelijk eens die rugzak met
schuld afdoen. En dan hoef ik ook niet meer hongerig
op zoek te gaan naar bevestiging.”

Maar dat lukt niet altijd, zo schrijf je ook in je boek.
Je hebt het over je ego die je er via de voordeur
uitzet, maar er via de achterdeur weer binnenkomt en
dat je nog steeds roemverslaafd bent, dat dat nooit
helemaal over gaat. Hoe ga je om met die momenten?
“Dan hoor ik dat zielige stemmetje weer: ‘Oh, hij is
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wel gevraagd voor RTL Boulevard, maar jij niet’.

Dan kan ik mijzelf even heel erg zielig vinden. Maar

ik vereenzelvig mezelf er niet meer mee, dat is het
verschil met eerder. Ik neem het niet meer zo serieus,
laat me er niet door overmannen. Kijk, ik snap je
kritische vragen echt wel. Er zijn mensen opgenomen
voor de dingen die ik nu roep, het kan overkomen

als een extreme vorm van dissociéren. Je kunt dit op
zoveel manieren misbruiken, net zoals religie eigenlijk.
Maar ik heb juist het gevoel dat ik nu dichterbij mijzelf
ben dan ooit.”

Bregje Hofstede zei ook zoiets in het vorige interview
in deze nieuwe Volzin-serie: dat vervreemding van
jezelf je vatbaar maakt voor burn-out en depressie.
Hoe zie jij dit?

“Dat kan ik beamen, maar dan wel vervreemding van
het Zelf, met een hoofdletter. Ik herken het zeker:

dat je een rol aan het spelen bent die niet meer bij je
past, maar die je alsnog koste wat het kost overeind
probeert te houden. Onze maatschappij en cultuur
helpen dan absoluut niet mee. Je wordt zo'n beetje
doodgegooid met boodschappen als: ‘Word de beste
versie van jezelf’ en ‘Leef je mooiste leven’. Coaches en
influencers paraderen met hun prachtige opgeruimde
leven en beloven dat jij ook zo kunt worden, terwijl
ze daarbij compleet voorbijgaan aan de geluksfactor.
Ik heb twee keer de loterij gewonnen, zo zie ik dat
echt. Een keer bij de publieke omroep en een keer
bij de commerciéle omroep. Ik kan daar niet de claim
op leggen dat ik dat zelf allemaal voor elkaar heb
gekregen. Het was een geschenk, zoals bijna alles

je toevalt. Maar ja, zeg dat maar eens tegen al die
succesgoeroes.”

Je hebt voor je podcast zo'n vierhonderd mensen
geinterviewd over allerlei zingevingsthema's. Waarom
eigenlijk?

“Dat wat ik ontdekt had in het non-dualisme wilde

ik toetsen. Hetzelfde als wat bij jou nu gebeurt,
gebeurde bij mij: mijn brein vuurde allerlei vragen,
discussiepunten en twijfels op mij af. Dat is denk ik de
brandstof geweest om met jan en alleman in gesprek
te gaan om te kijken of ik het echt niet onderuit kon
halen. Ik kan nu nog met weet ik veel wie in gesprek
gaan, maar ik kan niet anders dan concluderen dat
iedereen uiteindelijk naar hetzelfde wijst, al is het
soms op de meest omslachtige manier. Niet dat dit nu
een in beton gegoten waarheid is, integendeel. Wat me
juist is bijgebleven van al die gesprekken is dat telkens
als ik dacht dat ik wist hoe het zat, dat weer uit mijn
handen werd geslagen. Ik ben steeds minder houvast
gaan ervaren. Dus het non-dualistische is voor mij
vooral een rode draad die door alles heen loopt, niet
een dogma of zeker weten.”

Maar je gaat nog wel door met de podcast?

“Ik vind interviewen wel echt leuk om te doen, dus
dat zal ik denk ik wel blijven doen. Ook vanwege die
momenten waar ik het eerder over had, dat je samen
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een diepere laag aanraakt en jij en ik wegvallen.
Verstilling zit er dan in zo'n gesprek, een bepaalde
vrede. Dat is zo heerlijk. Sommige stemmen van
mensen kunnen dat gevoel al bij mij opwekken, of

een bepaalde cadans in een gesprek. Dan hoef ik het
gesprek alleen maar terug te luisteren en zit ik meteen
weer in die verstilling. Misschien is het een beetje mijn
manier van mediteren. Maar misschien is het ook wel
fout, zou ik gewoon van deze momenten van verstilling
moeten genieten zonder dat ik het probeer te vangen
of te herbeleven. Daar ben ik wel erg gretig mee bezig
hoor, je zou het zelfs verslavend kunnen noemen. Maar
ach, ik doe er toch niemand kwaad mee?”

Hoe kijk je naar de toekomst?

“Het non-dualistische antwoord is dat er geen verleden
en toekomst is, alleen maar nu. Maar als je vraagt

hoe Patrick naar de toekomst kijkt is het wel een
ander verhaal. Ik kijk er vooral niet teveel naar want
het maakt me bang. Ik zal mijn ouders verliezen,

word ouder en gebrekkiger, mijn dochter gaat straks
puberen en zal haar interesse in haar vader gaan
verliezen — voor Patrick zitten de gouden jaren er

wel op. Het helpt ook niet dat de media steeds vaker
allerlei onheilsprofetieén over ons heen storten. Dus
nee, ik heb absoluut geen rooskleurig beeld van de
toekomst. Er zijn culturen waar ze bij de geboorte
rouwen en bij de dood feest vieren. Daar voel ik wel
wat voor. Dit bestaan is toch een hele worsteling? Als
er iets is waar ik niet op hoop dan is het wel dat als ik
straks doodga het weer helemaal opnieuw begint. Dus
nee, laat mij maar lekker veilig in het nu zijn.”

Jij blijft lekker op je wolk van non-dualiteit boven alle
ellende zweven...

(Lachend) “Ja, waarom niet eigenlijk? Als straks
blijkt dat het allemaal onzin is, één grote vlucht uit de
realiteit, nou, dan was het wel een fijne vlucht. Iets
waar ik veel aan heb gehad. Het is wat dat betreft
toch niet heel anders dan een ander geloof? Daarover
zeggen mensen ook dat het een vlucht is voor de
realiteit, als een soort opium voor het volk. Prima
toch? Ondertussen maakt het je een liefdevoller,
toegankelijker en minder egoistisch mens. Of het nou
de ultieme waarheid is of niet, ik teken ervoor.”

PROFIEL

Patrick Kicken (1974) had ruim twintig jaar een
succesvolle carriere als radio-dj, bij onder meer
3FM en Radio Veronica. Na twee burn-outs besloot
hij in 2015 het roer om te gooien en zich volledig

te richten op spiritualiteit. Voor zijn podcast ‘Leven
zonder stress' interviewde hij ruim 400 mensen
over spiritualiteit, zingeving, geluk en liefde. In zijn
gelijknamige boek noteerde hij zijn inzichten naar
aanleiding van deze gesprekken. In de non-dualiteit
heeft hij zijn spirituele thuis gevonden. Hij woont
samen met zijn vriendin en dochter in Vinkeveen.

25



