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De westerse leefwijze vraagt veel van mensen en hun omgeving. Maar wat als je daar niet aan mee kunt of wilt doen?
In de serie ‘Nieuwe levenswijzen' worden mensen geinterviewd die het roer omgooiden en voor een andere weg kozen.
Welke wijsheid ligt daarin besloten?

'k ben compleet van
mijn vooruitgangsgeloot
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Onze beschaving redden door bomen te planten, dat is wat Goran Christiansson voor ogen staat.
Na een leven als technisch ingenieur gooide hij een jaar geleden het roer om. Weg bij de nieuwste
technologieén en terug naar de bron: de aarde.

TEKST ELZE RIEMER BEELD GORAN CHRISTIANSSON

oran Christiansson was succesvol als
ingenieur. Hij vloog de aarde over met

zijn wiskundige methode die robots

tastzin geeft en stuurde teams aan die aan
windturbines en elektrische auto’s werkten.
Als idealist zette hij zich in voor een toekomst voor
onze planeet, ervan overtuigd dat technologie ons
daar gaat brengen. Totdat hij met zijn gezin naar China
verhuisde en zag hoe verwoestend technologie kan
zijn. Hij besloot helemaal uit deze wereld te stappen
en bomenboer te worden. Nu heeft hij samen met

zijn boomplantvrienden meer dan 1.000 fruit- en
notenbomen geplant in en om Soest. Een vrucht van
het burgerplatform dat hij opzette, ‘Eetbaar Soest’,
waarmee hij een plekje bemachtigde in ‘de duurzame
100’ van dagblad Trouw. Het is een van de projecten
die hij initieerde om de omgeving duurzamer én
eetbaarder te maken. Zijn doel? Zoveel mogelijk bomen
planten en zoveel mogelijk mensen wakker schudden
en meekrijgen.

“Hoewel ik rouw om de mens die ik was en alle schade
die ik de planeet heb aangedaan, voel ik me nu een veel
gelukkiger en gezonder mens”, vertelt Christiansson.
“In plaats van dat ik overal naartoe vlieg doe ik iets
waarvan ik wéét dat het een positieve impact heeft op
de aarde. Ik heb een veel rijker leven nu, ook al is dat
met veel minder geld.”

Waar heb je definitief afscheid van genomen?

“Van het geloof dat alles door middel van technologie
steeds beter wordt. Het is de religie van de vooruitgang
waar ik mee ben opgegroeid. Het idee dat we van de
grotten naar de sterren gaan, in een lineaire lijn. De
profeet in deze religie is de ingenieur, die de koers
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uitstippelt voor de rest. Ze zullen wat bedenken dat
ons zal redden’ is de geloofsbelijdenis. In het kleine
Zweedse stadje waar ik opgroeide was alles wat ik daar
zag in lijn met dit wereldbeeld. In de jaren tachtig sloot
de ene na de andere fabriek, de zalm kwam terug in de
rivier, de lucht werd schoner, iedereen werd rijker en
kreeg het beter — allemaal dankzij de technologische
vooruitgang. Een vooruitgang die mogelijk werd
gemaakt door ingenieurs. Ik kom uit een familie van
ingenieurs: mijn overgrootvader, opa, mijn ouders, mijn
broers en ik — we werkten allemaal in de techniek. Tk
deed een technisch-natuurkundige ingenieursopleiding
om daarna software te ontwikkelen voor auto’s.

Ik vind het nu belachelijk wat ik daar deed. Auto’s

nog ingewikkelder maken maakt ze uiteindelijk
kwetsbaarder en minder duurzaam.

Hoe dan ook, onderhand was ik ook verliefd geworden
op een Nederlands meisje — nu mijn vrouw — en

we besloten in Nederland te gaan wonen. Ik kreeg

een PhD-positie in Delft om vier jaar lang robots te
bouwen, voor ruimtevaart en medische doeleinden.

Ik heb een klein robotlab kunnen oprichten met op
afstand bestuurbare robots die kunnen voelen of iets
zacht of hard is et cetera. Ik ontwikkelde hiervoor een
nieuwe wiskundige methode waarmee ik de wereld
overvloog. Mijn succes bracht me uiteindelijk in China,
waar ik in 2011 met mijn gezin naartoe verhuisde voor
mijn werk. In de drie jaar dat we daar woonden ben

ik compleet van mijn vooruitgangsgeloof gevallen.

De fabrieken die ik in Zweden had zien verdwijnen
stonden nu hier, maar dan tien keer zo groot. En

al die fabrieken gebruikten geen enkele vorm van
zuivering; al hun afval ging direct de rivier in. De
luchtkwaliteit, het voedsel en de biodiversiteit werden =»
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elk jaar slechter. Er wordt zoveel kapotgemaakt alleen
maar zodat wij hier al die spullen kunnen kopen. Tk
zag daar duidelijk dat technologie ons helemaal niet
helpt, integendeel: het maakt ons machtiger en groter
ten koste van de aarde. Ons economische systeem is
gegrondvest op het kapotmaken van dingen — vooral
met exploitatie valt geld te verdienen. De technologie
versterkt deze beweging: met een bijl kun je een
boom per dag omhakken, met een zaag tien, met

een kettingzaag honderd en met een volautomatisch
robotvoertuig 1.000. Als we geen grenzen of matigheid
willen erkennen maken we alles kapot om er geld van
te maken, om uiteindelijk over te blijven met alleen
maar geld. Dat is een toekomst waar ik niet aan mee
wil werken, dus besloot ik het roer helemaal om te
gooien en mijn baan als ingenieur en manager op te
zeggen.”

Maar je was bezig met het ontwikkelen van duurzame
technologieén voor onder andere windturbines en
elektrische auto's. Die dragen toch wel bij aan een
hoopvollere toekomst?

“Een beetje. Windenergie is veel beter dan gas.
Elektrische auto’s kunnen goed zijn, maar ook slecht.
Zware raceauto’s van Tesla hebben geen enkele

zin, dus daarvoor subsidie geven is waanzin. Maar

er zijn ook geslaagde voorbeelden van goedkope,
duurzame en lichtgewicht elektrische alternatieven;
in China hebben ze hiermee hele transportsystemen
weten te vervangen. In 2001 had men in een van de
provincies besloten dat vanaf 2002 niemand meer
benzinebrommers mocht verkopen in de tien grootste

'lk vind troost in het feit dat alles
wat niet duurzaam is vanzgl_f een
keer stopt. Dat is per definitie zo'
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steden. Zo waren er in een keer honderd bedrijven

die elektrische brommers gingen verkopen, allemaal
verschillende. In het begin waren die niet van erg
goede kwaliteit, maar toen wij daar in 2010 waren
reden er zo'n 100 miljoen elektrische scooters door

de straten — in Nederland waren dat er toen misschien
1.000. Zo'n scooter kostte tussen de € 200 en € 300 en
kon je gratis opladen op je werk. Later ontwikkelden
ze met dezelfde technologie elektrische microauto’s
en richtten ze hun wegen zo in dat het zware verkeer
gescheiden was van deze lichtgewicht weggebruikers.
Dit alles zouden we ook prima in Nederland kunnen
invoeren. De technologie is er, het is de politiek die het
tegenhoudt. We zitten in een systeem dat de verkeerde
activiteiten sponsort.”

Kon je niet daar waar je was een verschil maken ten

goede, het systeem van binnenuit veranderen met
jouw ervaring en kennis?
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“Dat is echt heel moeilijk. Ik heb voor drie
multinationals gewerkt en daar wordt zeer zelden
verder gedacht dan de eigen portemonnee. Ook al
had ik een hoge functie, ik kan zo'n systeem niet
veranderen. Als je geen winst maakt vlieg je er gewoon
uit. Ethische reflectie is hen vreemd. Ook toen ik

aan de TU Delft aan het promoveren was werd daar
niet of nauwelijks aan gedaan. Er was alleen een
medisch-ethische commissie waar je langs moest als
je dierproeven wilde doen. Maar de vraag h6é we
technologie willen gebruiken wordt nooit gesteld. En
ook niet waarom we doen wat we doen. Dat is een
fundamenteel probleem.”

Hoe ben je bij het planten van bomen uitgekomen?
“Als ingenieur moest ik concluderen: het transport

is technologisch opgelost — als we willen kunnen

we compleet overgaan op elektrisch transport — en

de windturbines werken goed. Wat kan ik nu doen?
In mijn zoektocht stuitte ik op het model van de
planetaire grenzen, in 2009 geintroduceerd in het
wetenschappelijk tijdschrift Nature door een groep
wetenschappers. Zij onderscheiden negen biofysische
grenzen van onze planeet die we moeten respecteren
als we een toekomst voor onze beschaving willen;
grenzen die bijna overschreden zijn of zelfs al zijn
overschreden. Een groot aantal van die grenzen —
verlies van biodiversiteit, opwarming van de aarde, de
stikstof- en fosforkringloop, landgebruik en chemische
verontreiniging — hebben alles te maken met wat

wij eten en hoe we voedsel produceren. Het klinkt
misschien ingewikkeld allemaal, maar het is eigenlijk
heel simpel: willen we op deze planeet een toekomst
hebben als beschaving, dan moeten we de chemische
industriéle landbouw terugdringen en notenbomen
planten.”
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Maar bomen planten... is dat niet dweilen met de
kraan open?

“Absoluut. Maar het is beter dan niet dweilen. Ik doe
mijn best om de kraan dicht te draaien, ook al lukt
dat maar mondjesmaat. En ik probeer mensen erop
te wijzen dat de kraan openstaat en te laten zien wat
zij kunnen doen. Ik vind troost in het feit dat alles
wat niet duurzaam is vanzelf een keer stopt. Dat is
per definitie zo. We hebben een keus, als mens en
als maatschappij, om te stoppen door middel van

'Ik heb een veel rijker leven nu,
ook al is dat met veel minder geld’
v

beleid, uit eigen kracht — 6f we gaan door tot de
natuur ons dwingt om te stoppen. Ik kies ervoor om
bomen te planten waar het kan, een nieuw houdbaar
voedselsysteem op te starten en zoveel mogelijk
mensen te inspireren mee te doen. Ik denk dat de
wereld rijker wordt dan wanneer ik dit niet doe.
Misschien kan ik een soort van de uitroeiing redden?
Een sluipwesp of een grondkever die dankzij onze
bomen overleeft?”

Hoe hou je hoop en moed in dit alles?

“De natuur is mijn god. Een spirituele methode om
in groepsverband hier uiting aan te geven is die van
Joanna Macy: ‘The work that reconnects’. Met een
groep komen we bij elkaar om aan de hand van haar
methode, via rituelen, te komen tot het kanaliseren
van de pijn en het uitspreken van onze dankbaarheid.
Het is net een soort kerkdienst, waarin we samen,
stapsgewijs, naar een meer levenspositieve houding
bewegen. Eerst benoemen we waar we dankbaar
voor zijn en daarna maken we ruimte om de pijn te
erkennen die we ervaren als we zien hoe de aarde
wordt geschonden. De derde stap is kijken met
nieuwe ogen, met een ander perspectief. De vierde
stap is om tot actie over te gaan, te beslissen wat je
gaat doen. Dit contact maken met andere mensen en
de natuur helpt me echt om positief te blijven.”

Wat is je einddoel? Wanneer kun je tevreden
achterover leunen?

“In Nederland wordt per jaar 200.000 hectare snijmais
verbouwd voor veevoer. Snijmais is het allerslechtste
voor de natuur. Bijna al die mais wordt geteeld met
een gif, Methiocarb, dat de regenwormen doodt.
Snijmais is echt de dood van de grond. Mijn doel

is al die snijmais te vervangen door gemengde
boomgaarden. De veestapel moet dan met 80 tot

90 procent inkrimpen. Maar het is mogelijk een
duurzaam landbouwsysteem te creéren in ons

land dat 20 miljoen Nederlanders kan voeden. De
wetenschapper Meino Smit heeft dit onderzocht, is
er op gepromoveerd. Hoe? Bijna geen varkens en
vleeskippen meer en veel minder koeien, veel meer

VOLZIN.

NIEUWE LEVENSWIJZEN $

groenten, noten, fruit en tien keer zoveel boeren. Het
is dus heel zinvol en waardevol om boer te worden,
om groenten, noten en fruit te verbouwen.”

Ondertussen zitten we wel midden in een systeem en
cultuur waarin dit als een onrealistische utopie klinkt.
“Wij kiezen dat systeem zélf. Blijkbaar zijn de meeste
mensen niet geinteresseerd in de toekomst van de
aarde; de VVD is al jaren de grootste partij! We kiezen
politieke leiders die ons op het hart drukken dat ze
ons onze gehaktbal niet willen afpakken. Het is een
democratisch probleem dat hand in hand gaat met een
zingevingscrisis. We worden overspoeld met reclames
die ons vertellen wat we nodig hebben om gelukkig

te zijn: vlees, vliegen een mooie auto. We leven in een
maatschappij die ons voortdurend oproept om de
aarde uit te buiten en te vernietigen. Als we daarmee
stoppen en andere verhalen gaan vertellen over de

zin van het leven, hebben we kans dat we veel meer
mensen meekrijgen.

Ik zie hier mooie aanknopingspunten met

de christelijke traditie. Al in de zesde eeuw
onderscheidde Paus Gregorius de Grote zeven
hoofdzondes en deugden, in reactie op de

ondergang van het Romeinse rijk. Het was een soort
geloofsbelijdenis, een geloof in nederigheid in plaats
van hoogmoed, gulheid in plaats van hebzucht,
naastenliefde in plaats van jaloezie, zachtmoedigheid
in plaats van woede, kuisheid in plaats van onkuisheid,
matigheid in plaats van gulzigheid en ijver in plaats van
gemakzucht. Ik noem ze allemaal, want zijn het niet
precies deze ondeugden die ons nu de das om doen?
We streven onbeperkt genot na ten koste van de ander
en de planeet. Er zijn groepen die op verschillende
religieuze fundamenten staan en een stap terug doen
uit de maatschappij en zeggen: hier doen we niet

aan mee, wij kiezen voor andere waarden. Dit is zo
belangrijk, dat er mensen en groepen zijn die laten
zien dat het anders kan. Daar hoop ik een schakeltje in
te zijn.” <

PROFIEL

Goran Christiansson (46) was succesvol ingenieur-
onderzoeker, voordat hij in 2020 het roer omgooide,
ontslag nam en fruit- en notenbomen ging kweken
onder de naam 'Kwekerij Culinair'. Hij kweekt ook
bijzondere soorten, zoals een uien- en slaboom
waarvan de bladeren eetbaar zijn, en de 'Pawpaw'-
boom — waarvan de vruchten smaken naar een
combinatie van banaan en mango. Ook initieert hij
verschillende projecten om het belang van bomen
planten onder de aandacht te brengen, waaronder
'Eetbaar Soest', dat een plek kreeg in de 'duurzame
100' van dagblad Trouw. Samen met zijn vrouw en
een van zijn twee zonen woont hij in Soest. Ooit wil
hij in een gemeenschap leven en werken die samen
volledig van de zon leeft, zonder enig gebruik van
eindige grondstoffen.

25



