
14

INTERVIEW COEN DE HOOG



15

nze samenleving wordt overspoeld door 
een golf van seksueel geweld. In Nederland 
komen ieder jaar meer dan honderdduizend 
mensen in aanraking met seksueel geweld. 
Tel alle linkshandigen en roodharigen bij 

elkaar op en dan nog zijn dat minder mensen dan 
alle vrouwen die verkracht zijn. Toch blijft seksueel 
misbruik steevast onder de oppervlakte. “Dat begrijp 
ik goed na alles wat wij hebben meegemaakt”, vertelt 
Coen. Hij schreef er een boek over: Eleison. “Femke is 
jarenlang bijna elke avond door haar broer misbruikt. 
Ook werd ze geslagen door haar vader en moeder. Je 
zou zeggen dat het niet erger kon worden, maar dat 
werd het wel. Toen dit alles naar buiten kwam raakten 
we bijna al onze vrienden kwijt.”

Wat gebeurde er?
“Niets is zo gevaarlijk als een christen die gelooft dat 
God je leven zal veranderen, zo hebben we ervaren. 
En helaas werden we daardoor omringd. Terwijl 
Femke’s trauma’s zich een weg naar buiten vochten en 
ze haar demonen in de ogen moest kijken, ging het in 
de kerk en in gesprek met andere christenen er steeds 
maar over dat God ons zou troosten en ons leven zou 
veranderen. Dat gedicht ‘Voetstappen in het zand’ 
kon ik wel van de muur scheuren als ik die ergens 
tegenkwam. Het suggereert een bepaalde nabijheid 
van God in diepe pijn die ik niet heb gemerkt. Vrienden 
baden met Femke dat ze toch vooral haar verleden 
mocht loslaten en ondertussen kreeg ik vermaningen 
in mijn mailbox omdat ik dat niet deed. Veel mensen 
die mijn verhaal lezen zijn geschokt en ontdaan, 
maar de meeste mensen in onze omgeving zien dat 
destructieve familiesysteem niet. Zij vinden het zielig 
voor de vader van Femke dat ze geen contact meer met 

hem wil. Of ze nemen het voor haar broer op: Femke 
was er toch zelf bij vroeger, ze had toch ook geen nee 
gezegd? Was het wel misbruik en niet een uit de hand 
gelopen vadertje en moedertje? Zelfs toen haar broer 
later, terwijl hij getrouwd was, een relatie kreeg met 
een minderjarige veranderde dat goedpraten niet.”

Waarom besloot je je verhaal te delen?
“De reden dat ik het boek begon te schrijven was 
simpelweg om te overleven. Het was mijn vorm van 
therapie om overeind te blijven in de crisis die ik met 
Femke doormaakte. Pas later werd er een uitgever 
bij betrokken en raakten we ervan overtuigd dat het 
van belang is om dit verhaal te delen. Het is weliswaar 
een uniek verhaal, maar de onderliggende patronen 
zijn universeel. Dat bleek wel uit de reactie van de 
meelezers, ervaringsdeskundigen en therapeuten die 
we bij het boek betrokken. Er is zoveel verborgen 
verdriet en pijn, er zijn zoveel mensen die verkracht 
of misbruikt zijn. Het zijn mensen die veelal in stilte 
lijden, want niet zelden krijgt wie zijn of haar mond 
opendoet zoveel bagger over zich heen.”

Wat voor bagger bedoel je precies?
“De manieren waarop omstanders met hun zwijgen 
of juist hun woorden de pijn zoveel erger maken, 
in de periode van het misbruik zelf maar ook later 
nog. Ons verhaal is ervan doortrokken. Het maakte 
ons wanhopig. En de kern van die wanhoop is een 
eenzaamheid die als een rode draad door alles heen 
loopt. Dat was bijna niet te dragen, dat als je zo diep in 
de problemen zit je ook nog klappen na krijgt. Dat gold 
ook voor mij. Zo probeerde ik bijvoorbeeld keer op 
keer tevergeefs steun te vinden bij een vriend. Op het 
laatst zei hij tegen mij: ‘Jullie vinden geen vrede door 
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‘Na het seksueel geweld 
kregen we verwijten in 

plaats van steun’
“Niets is zo gevaarlijk als een christen die gelooft dat God je leven zal veranderen”, stelt Coen de Hoog 
(pseudoniem). Zijn vrouw Femke moest in haar jeugd jarenlang seksueel en fysiek geweld doorstaan 

in de beslotenheid van haar familie. Wanneer ze ruimte willen maken voor de waarheid valt de een 
na de ander hen af: “Vrienden baden met Femke dat ze toch vooral haar verleden mocht loslaten en 

ondertussen kreeg ik vermaningen in mijn mailbox omdat ik dat niet deed.” 
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je blind te staren op wat gebeurd is, maar door God 
aan de slag te laten gaan. Ik kijk uit naar de dag dat 
jullie het verleden niet meer de schuld geven voor de 
pijn die jullie anderen hebben aangedaan.’ En dan was 
er een andere vriend die in alle oprechtheid schreef: 
‘Het bizarre is dat jij eigen hoofdstukken aan jouw pijn 
toevoegt. You are feeding the beast you fear, Coen. 
Jouw waarheid maakt dat jouw relaties exploderen.’ Zo 
kan ik nog wel even doorgaan. Ook Femke kreeg niet 
de steun die ze had moeten krijgen. De eenzaamheid 
die hieruit voortvloeit is iets wat slachtoffers 
herkennen, maar ook mensen die op een andere 
manier wanhoop hebben gekend. De meeste mensen 
in de omgeving kunnen daar niks mee. De verhalen die 
we daarover horen van mensen die ons in vertrouwen 
nemen zijn stuitend.” 

Hoe kan dit zo’n universele reactie zijn, dat onbegrip 
naar slachtoffers toe? Wat gaat er mis?
“Mensen kunnen de waarheid niet verdragen wanneer 
deze als een stier op hen af komt stormen, zo 

verwoordde de schrijver Chaim Potok het eens. En 
wat doen ze dan? Ze doden de stier om zelf overeind te 
kunnen blijven staan. Dit proberen te begrijpen heeft 
mij geholpen. Het zijn geen verkeerde mensen die dit 
doen, het zijn niet allemaal klootzakken. Zij worden 
ook maar geconfronteerd met iets wat zo heftig is dat 
ze er niet mee om kunnen gaan. Maar wat mensen vaak 
niet begrijpen is dat hun onbegrip niet op zichzelf staat. 
Het is onderdeel van een groter geheel, een web van 
relaties waar dit steeds weer gebeurt. En ook al begrijp 
ik nu beter waar dergelijke reacties vandaan komen, 
als je er middenin zit voelt dat wel elke keer als wéér 
een mes in je rug.”

Hoe verdraag je dat? Werd je niet woedend?
“Nou, ik heb niet voor niets twee á drie jaar lang zitten 
vloeken en tieren. Ik ben keurig opgevoed, maar dat 
waren geen nette vloeken. Ik kon niet anders; het flapte 
eruit bij het opstaan en het naar bed gaan. Ik was een 
ontploft kruitvat. Ik ben zo boos en verdrietig geweest, 
ik had ook PTSS-achtige klachten. Maar dat was nog 
niet het ergste. Het ergste was de waanzin waar ik 
op bepaalde momenten mee overspoeld werd. Dat ik 
dacht dat de pijn niet erger kon, maar dat toch werd. 
Tot op het punt dat ik voor mijn gevoel elk moment 
krankzinnig kon worden óf dood kon gaan. Niet een 
zelfverkozen dood, dat heb ik nooit overwogen. Ik 
bedoel dat een lichaam maar een bepaalde hoeveelheid 
ellende aankan.
Onderhand zijn we een aantal jaren verder en ik zie 
nu dat al die mensen het gewoon niet begrijpen. In 
de verantwoording van mijn boek heb ik de woorden 
van Jezus aan het kruis centraal gezet: ‘Vader vergeef 
het hen, want ze weten niet wat ze doen’. In die 
zeven woorden legt Jezus de ziel van de mensheid 
bloot. Het geeft weer hoe beperkt wij mensen zijn, 
hoe beperkt ikzelf ook ben. Ik zal ook mijn blinde 
vlekken hebben, er zullen ook waarheden zijn die voor 
mij teveel waar zijn. Ik ben niet volmaakt geweest, 
heb fouten gemaakt. Deze woorden van Jezus helpen 
mij om het los te kunnen laten. Het leven kan een 
aaneenschakeling van ellende zijn, maar het helpt niet 
om de boosheid vast te houden. De psycholoog en 
holocaustoverlever Edith Eger schrijft in haar boek 
De keuze dat vergeven iets is wat je voor jezelf doet. 
Ze noemt vergeven het rouwen om het verleden dat 
je hebt gemist én het loslaten van de hoop op een 
ander verleden. Vergis je niet, ik heb om erkenning 
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Roept het verhaal van Coen en Femke herkenning 
bij je op? Heb je zelf grensoverschrijdend gedrag 
meegemaakt? Er zijn meerdere organisaties waar 
je jouw verhaal (anoniem) mee kunt delen. Kijk 
bijvoorbeeld op: www.centrumseksueelgeweld.nl, 
www.slachtofferhulp.nl en www.veiligekerk.nl. Heeft 
dit verhaal je geraakt en wil je graag je gedachten 
delen met Coen de Hoog? Dat kan via het e-mailadres: 
eleison@uitgeverijplateau.nl.
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Hoe gaan jullie nu verder?
“Tot op de dag van vandaag maken Femke's 
trauma’s onderdeel uit van ons leven. Zo dissocieert 
Femke aan de eettafel als een van onze kinderen 
bijvoorbeeld even hard met de mayonaise op het bord 
klopt, dan schrikt ze en kan ze zo maar even ‘weg’ 
zijn. Of ze gilt het uit wanneer een bord kapot op de 
grond valt en is ze een minuut of wat onbereikbaar. 
Dan praten wij rustig door en wachten we tot ze weer 
terug is. De realiteit is dat dit misschien nooit meer 
weggaat. Sommige pijn zit te diep om op te lossen. 
Maar er is wél hoop, namelijk in het gegeven dat dit 
er mag zijn, dat het oké is. Sterker nog, het kan je een 
innerlijke kracht geven; je kunt zin geven aan de pijn. 
En in die zingeving kunnen we elkaar ontmoeten en 
ons aan elkaar verbinden.” 

Wat voor zin kun je dan geven aan zulke diepe pijn?
“Wat ons helpt is dat andere mensen zich herkennen 
in ons verhaal, zich erdoor getroost voelen. Een 
ervaringsdeskundige die meelas vertelde dat ze haar 
leven altijd heeft beschouwd als een film waarin 
ze haar eigen rol niet snapte, maar dat Eleison dit 
veranderde door als het ware haar de ondertiteling 
van die film te geven. Dat is bemoedigend om te 
horen maar meer nog: het geeft zo’n diepe connectie 
als je elkaar middenin de pijn kunt ontmoeten. 
De pijn is dan niet meer alleen een wond en een 
bedreiging maar ook iets wat je met het leven 
verbindt. Het leven bestaat uit pijn. Iedereen ontmoet 
op een bepaald moment in z’n leven wanhoop en 
verdriet, waardoor valse zekerheden over het leven 
afgebroken worden. Dat is pijnlijk, maar ook een 
zegen. Als je gevoel van eigenwaarde gebaseerd 
is op dat je wel wat voorstelt dan is het niet zo’n 
slechte zaak als dat afgebroken wordt. In die open 
ruimte daarna ontstaat een rauwe kwetsbaarheid en 
de openheid om andere mensen te ontmoeten, met 
verwondering en liefde als gevolg. Maar dit is wél 
onlosmakelijk verbonden met die twee jaar vloeken 
en tieren, de waanzin en denken dat je dood neer zal 
vallen. Met de wanhoop en de pijn die ik tot op de dag 
van vandaag voel.
Omdat iedereen vroeg of laat geconfronteerd wordt 
met angst en wanhoop noemde ik het boek Eleison: 
we hebben allemaal uiteindelijk ontferming nodig. 
Zoals Annemiek Schrijver over Eleison zei: ‘Onze 
opgelopen pijn nodigt ons uit om door ontferming 
bewogen te worden. Voor het kind in ons en voor alle 
anderen’. Wat ‘Eleison’ voor mij betekent? Ruimte 
voor pijn. Moge God ons daarmee zegenen.” 

geschreeuwd. Maar ik leerde dat de kans klein is dat je 
echte erkenning zult krijgen. Dat loslaten is helend, als 
ik dat niet had gekund zou ik nu nog steeds gevangene 
zijn van mijn verleden. Tegelijkertijd is het een proces 
waar ik nog middenin zit en waarbij ik zomaar, met 
een enkele opmerking van iemand, teruggeworpen kan 
worden in die pijn.”

Wat voor invloed heeft dit alles gehad op jouw eigen 
geloof?
“Een voorganger zei eens in een preek dat er behalve 
de drie standaardreacties op gevaar – vluchten, 
vechten en bevriezen – er nog een optie is: je verbinden 
met het lijden van Jezus. Hij sloot zijn preek af met 
een citaat van Tomáš Halík, waarvan de eerste zin mij 
aangreep: ‘Mijn God is een verwonde God’. Het loste 
mijn problemen niet op, maar bracht me wel eindelijk 
wat rust; meer rust dan ik in jaren had ervaren. Ik vond 
en vind troost in de wanhoop van Jezus aan het kruis 

PROFIEL
Coen en Femke zijn pseudoniemen. Hun echte namen 
zijn bekend bij de schrijver van het interview. Coen’s 
boek Eleison: Onze ontworsteling uit een destructief 
familiesysteem verscheen eind april bij Uitgever 
Plateau.
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‘Ik heb niet voor niets twee á drie 
jaar lang zitten vloeken en tieren’

en de verlatenheid in Getsemane, de onoplosbaarheid, 
de diepte van de pijn die ik herkende – daar heb ik het 
laatste strohalmpje van mijn geloof gevonden om aan 
vast te houden. De goedkope evangelische bagger en 
de bullshit-oneliners die een bepaalde nabijheid en 
eenvoud van het leven suggereren heb ik voorgoed 
achter me gelaten. We zitten nu in een kleine kerk waar 
ruimte is voor gebrokenheid, verdriet en realisme. Hier 
kan ik zeggen dat ik nergens iets van snap en dat ik 
alleen maar kan vloeken.”

Femke zegt op een gegeven moment in je boek: 
“Dat is denk ik wat deze maatschappij mist: ruimte 
voor pijn, voor lijden. Dat dingen mis mogen zijn”. 
Is het daadwerkelijk een maatschappelijke tendens 
waardoor slachtoffers hun verhaal niet durven doen? 
Is dat niet het gevolg van diep in een bepaalde giftige 
cultuur zitten? 
“Mijn ervaring is te dun om daar een uitspraak over 
te doen, maar gezien de meest recente publieke 
onthullingen rond misbruik denk ik wel dat dit een 
groot maatschappelijk probleem is. De zin die je 
citeert is voor mij de kern van het boek: dit is écht een 
universeel verhaal. Gelukkig waren er mensen die wel 
bleven, bij wie we wel met ons lijden terecht konden 
en kunnen. Zij maakten dat wij ondanks alles verder 
konden. Zij zijn zo belangrijk; zij zijn de helden van 
ons verhaal. Maar ze zijn zeldzaam, over het algemeen 
vinden mensen het verschrikkelijk moeilijk om zich te 
verhouden tot onoplosbare pijn. Maar inderdaad: hoe 
hechter een bepaalde groep, hoe groter het belang is 
om die groep zoals die is in stand te houden en hoe 
meer er dus te verliezen valt als zoiets als misbruik 
naar buiten komt.” 


